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Het is bijna kerst, weer een jaar voorbij.
Al 15 jaar zijn we op De Woestijnroos aan het werk met de kinderen.
Al die jaren mochten we de zon zien opgaan en de dag beginnen met een lied.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.

ledere dag gingen we ‘s morgens de deur uit.

Eerst met een klein team en een paar kinderen.

Nu met een groot team en heel veel kinderen op de kleuterschool, in de
dorpsschoolklasjes en op het dagverblijf.

Allemaal kinderen die spelen, leren, rennen, lachen, kleuren, schrijven,
verhaaltjes lezen samen met hun juffen.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht

We mogen dit jaar kerst vieren, wat een voorrecht is het dat we dat in vrede

mogen doen.
Zoveel mensen op deze wereld leven niet in vrede, of kennen de vreugde van het

kerstfeest niet!

De Woestijnroos wenst u Gods zegen toe op het kerstfeest en in het nieuwe jaar!

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Looft de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel prijs Zijn heilige Naam.....

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
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